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samenstelling: Eddy Dehond

 Looking for Clues
Op zondag 3 maart om 15 u wordt in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Looking 
for Clues geopend. Sprekers zijn curator Koen Leemans en schepen van cultuur Isabelle 
Dehond. Deze multidisciplinaire tentoonstelling richt de aandacht op vijf opkomende 
kunstenaars die in België geboren werden of er werkzaam zijn: Louise Delanghe, Joke 
Derycke, Thomas Renwart, Valgerdur Sigurdardottir en Clara Spilliaert. Zij maken gebruik 
van uiteenlopende media zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst, installaties 
en tekenkunst. De tentoonstelling beoogt een inkijk te geven in kwalitatieve, beloftevolle 
artistieke praktijken en actuele urgenties. Ze mikt hierbij niet op een vanzelfsprekende 
verwantschap tussen de gekozen kunstwerken. Wat deze kunstenaars bindt is niet enkel het 
feit dat zij tot dezelfde generatie behoren, maar in de eerste plaats hun uitgesproken zin voor 
een hoogstpersoonlijke artistieke expressie, ongehinderd door heersende artistieke trends of 
de mogelijke verwachtingen van een publiek. Voor de deelnemende kunstenaars is kunst 
een evidentie, zelfs een noodzakelijkheid.
De tentoonstelling met allemaal recent werk wil getuigen van de openlijke of subtiele 
diversiteit, veelzijdigheid en gedrevenheid die kunst kan bieden zowel naar vorm als naar 
inhoud.
Looking for Clues is een poging om de belangrijkste krachtlijnen en individuele artistieke 
zoektocht van elke kunstenaar te schetsen alsook om de gemeenschappelijke uitdagingen 
en gedeelde ideeën en thema’s die deze generatie kunstenaars bezighoudt in beeld te 
brengen: een interesse in vakmanschap, het bevragen van het artistieke medium, de dualiteit 
schoonheid en lelijkheid, schuld en onschuld, de ingewikkelde relatie tot overdaad, …  
Meer info via https://hetgasthuis.be/voorstelling/3912/looking-for-clues

Herdenking Jozef De Vroey (1912-1999)
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat priester Jozef De Vroey overleed. 2024 wordt dan ook een 
jaar rond Jozef De Vroey. Voor mensen die hem niet kennen, even een korte toelichting.
Jozef De Vroey was amper 2 jaar toen zijn vader in augustus 1914 door de Duitsers 

In dit eerste Mededelingenblad van 2024 kondigen we graag enkele boeiende activiteiten 
aan die weldra doorgaan.



De molens van Aarschot, deel 1
Bij het doornemen van onze publicatie stelden we vast dat er een kleine passage 
weggevallen is tussen de voorlaatste en de laatste paragraaf van bladzijde 93. Onze 
verontschuldigen hiervoor. We zullen de correctie zeker ook opnemen in het tweede 
deel. Dit is de weggevallen passage:

Naast nog een aantal andere onroerende goederen kwam Pierre Louis 
Motties als gevolg van de bovenvermelde verdeling ook in het bezit van 
een huys, schuer, stallingen en voordere gebouwen, hof, boomgaerd en 
vyver, genaemd het hooghuys. Het boek Honderd jaar de lens op Langdorp 
vermeldt trouwens dat Pierre Louis nog uitbater is geweest van een herberg 
in dit Hooghuys. Een groot deel van dit gebouw uit 1718 kunnen we vandaag 
nog steeds aan de Langdorpsesteenweg aantreffen.

doodgeschoten werd. Vader De Vroey was in het prille begin van de Eerste Wereldoorlog 
één van de vele slachtoffers van de Duitse terreur in Aarschot. Zoon Jozef zal dit trauma 
nooit te boven komen. Heel zijn leven zal hij zoeken naar wat er die dag gebeurd is. In zijn 
tekeningen en collages zit voortdurend de aanklacht tegen zinloos geweld en het leed van 
de onschuldigen. Als hij merkt dat in de welvarende jaren vijftig en zestig de herinnering 
overslaat naar onverschilligheid en vergetelheid, zal hij er in een heilige verontwaardiging 
naar streven om het geweten van Aarschot wakker te schoppen. Hij ijvert er voor om op 
de plaats waar zijn vader en vele anderen doodgeschoten werden, een gedachteniskapel te 
bouwen, het Sint-Rochusmemoriaal. De eerste steen wordt gelegd in 1964, 50 jaar na het 
begin van de Eerste Wereldoorlog. Bij de inhuldiging van het memoriaal wordt er samen met 
een Duitse priester een mis opgedragen, als teken van verzoening. ‘Een christen, een priester, 
moet kunnen vergeven en naar verzoening streven, maar niet vergeten’, een uitspraak die 
heel wat daden en acties van De Vroey kernachtig samenvat.
(meer info: Rymenams, J., Vergeven ja, vergeten nooit, Stedelijk Museum Aarschot, 2020).

Jozef De Vroey wordt half maart herdacht met twee evenementen.
• Op vrijdag 15 maart om 19u openen burgemeester Bert Van der Auwera en schepen 

van cultuur Isabelle Dehond in de Onze-Lieve-Vrouwekerk de tentoonstelling 
over het religieuze werk van Jozef De Vroey. Aansluitend wordt een hapje en een 
drankje aangeboden door de Museumcommissie.

• Op zaterdag 16 maart wordt in CC Het Gasthuis postuum het ereburgerschap 
toegekend aan Jozef De Vroey. Sprekers van dienst zijn Gwendolyn Rutten, Brigitte 
Raskin en Walter De Vroey. De cerca y lejos zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Tijdens de academische zitting wordt ook het boek ‘Jozef De Vroey, een leven 
getekend’ voorgesteld. En ook hier is er aansluitend een receptie. Inschrijven vóór 
6 maart bij Ilse.Everaerts@aarschot.be is voor deze academische zitting is wel 
noodzakelijk!
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